
 

 

Missie 
 

Het DCT is een stichting die op basis van 
diaconale inspiratie gestalte wil geven aan de 

menselijke waarden naastenliefde, 
gerechtigheid en barmhartigheid. Dit houdt 

onder meer in recht doen en stem geven aan 
alle kwetsbare mensen met respect voor 

ieders levensovertuiging. Daarnaast wordt in 
woord en daad ondersteuning geboden aan 

hen die meer of minder in nood zijn. Het DCT 
wordt geïnspireerd door de in de stichting 
deelnemende geloofsgemeenschappen in 

Tiel. 

Visie 
 

Het DCT wil present zijn in de samen-
leving door bondgenoot te zijn van 

mensen die er alleen voor staan of in de 
knel zitten.  

Bondgenoot zijn impliceert een wederkerige 
relatie, waarbij mensen willen delen, zowel 

elkaars talenten, gaven en rijkdommen als elkaars 
zorgen, noden en kwetsbaarheden. 

De ontmoetingen gaan uit van de presentiebena-
dering: aansluiting zoeken bij wie de ander is.  

Waar mogelijk ook wordt ook zinvolle 
activering geboden. De zelfredzaam-

heid van mensen laten toenemen. 

Kernwaarden 
 

Gastvrij, laagdrempelig, luisterend oor, 
een goede en nabije relatie, 

zorg voor en om waardigheid, 
wederzijdsheid en erkenning, 

bemoedigen en betekenis geven,  
de ander tot zijn of haar recht laten 

komen, 
niemand afschrijven, zingeving, eigen 

kracht laten herkennen. 
 

Professionele insteek, veilige 
omgeving, betrokken 

Eigen activiteiten 
 

Dagelijkse inloop voor de gezelligheid 
Aandacht voor lief en leed 

Goed gesprek 
Maaltijden 

Spelletjes middagen, kaartclubje 
Sjoelbak, tafelvoetbal en biljart 

Wenskaarten maken 
Koffiebezoek door/activiteit met maatje 

Tuinieren in moestuin 

Activiteiten door/met derden 
 

Stoelyoga 
Creatieve workshops 

Ruilkring LETS (duurzame economie) 
Zelshulpgroep ex-verslaafden 

Kookgroep 
Auto-café (Humanitas) 

Stichting Diaconaal Centrum Tiel  
in een oogopslag 

Doelgroep:  
kwetsbaren Tiel 

 
Mensen in armoede 
Dak- en thuislozen 

Sociaal geïsoleerden 
(ex)-verslaafden 

Mensen met psychische 
problemen 


